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Interview

Voor overlevende Ernst Verduin is het elke dag 4 mei.
Een gesprek over de toekomst van de Sjoa. Al is het verleden nooit ver weg.

TEKST EN FOTOGRAFIE: JIGAL KRANT
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oor Ernst Verduin (87) stroomt
zwart bloed. Hij ademt de
Sjoa. De verhalen over zijn
ervaringen in Kamp Vught,
Westerbork, Auschwitz III
Monowitz en Buchenwald
gaan al over de ronde eettafel voordat ik goed
en wel naast hem heb plaatsgenomen. De
meest huiveringwekkende belevenissen pas-
seren de revue. Hij vertrekt er geen spier bij.
Vertellen over zijn kampervaringen is zijn
tweede natuur geworden. We drinken er een
biertje bij.

Verduin heeft het er maar druk mee, die
oorlog. Onlangs was hij in Auschwitz voor
de zeventigste verjaardag van de bevrijding
vanhet vernietigingskamp. De dag na ons ge-
sprek is hij bij de herdenking in Kamp Vught
en bij het verschijnen van dit interview is
Verduin in Ravensbriick, tezamen met een
groepje pabostudenten. Die zal hij vertellen
wat hij al zo vaak verteld heeft. Omdat het
moet. Zoveel zijn er niet meer, die uit eerste
hand kunnen getuigen over de verschrikkin-
gen van de nazi’s. Toch is Verduin naar eigen
zeggen aan het afbouwen.
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Bij de herdenking in Auschwitz was u de enige
aanwezige Nederlandse overlevende. Voelt u zich
als een van de laatste der Mohikanen niet verplicht
om zo lang mogelijk te blijven getuigen?

»Het besef dringt steeds nadrukkelijker
tot me door dat ik inmiddels alles wel ver-
teld heb. Alles wat ik kwijt wil. Het moge zo
zijn dat er overlevenden zijn die menen dat
ze gastlessen moeten blijven geven, die dat
zien als hun opdracht. Ik voel dat niet zo. Ik
heb geen opdracht, ik kan alleen mezelf een
opdracht geven. En ik vind dat ik zo langza-
merhand voldaan heb aan de opdracht om te
vertellen. Er ligt zoveel vast, ik heb zoveel
interviews en gastlessen gegeven. Op uni-
versiteiten, scholen, oorlogsbegraafplaatsen
inbinnen- en buitenland. Al zestig, zeventig
jaar lang. Ik heb mijn werk gedaan. Daarom
heb ik de herdenkingen in Westerbork en
Buchenwald dit jaar aan me voorbij laten
gaan. Ik ben ook niet meer de jongste, zie je.
De dokter zegt dat ik kerngezond ben, maar
ik kan over tien minuten zo dood neervallen.
Je weet het nooit.”

Toch stemde u zonder aarzelen in met dit inter-
view. En u vertrekt morgen alweer naar Kamp
Vught voor de zoveelste herdenking. Kunt u wel
zonder?

»Ik wil best toegeven dat ik op een be-
paalde manier van de aandacht geniet. Dat
klinkt natuurlijk heel belachelijk, maar als
je bij zo'n herdenking wordt voorgesteld aan
hoogwaardigheidsbekleders, die dan reage-
ren met: ‘maar u denkt toch niet dat ik hem
niet ken! ja, dan geniet ik een beetje.”

Is dat geen koren op de molen van mensen die zeg-
gen dat de Joden zwelgen in hun slachtofferschap?

»Ik vind die beschuldiging, dat wij de
situatie zouden uitbuiten, zo buiten elke pro-
portie, dat ik daarover de discussie niet eens
wil aangaan. Ik heb geen zin om in gesprek
te gaan met mensen die dat soort antisemiti-
sche vooroordelen ventileren.”

Maar u zegt zélf dat u geniet.

»Genieten is misschien niet het juiste
woord. Ik vind het prettig. Waar het om gaat,
isdatik hetalsiets positiefs zie. Mag dat soms
niet? Dat ik kans heb gezien om die narigheid
te overleven, was gedeeltelijk te danken aan
handigheid. Natuurlijk ook dankzij de hulp
van anderen, maar 66k doordat ik mijn her-
sens heb gebruikt. Je hoeft daar niet trots op
te zijn, maar je hebt zeker het recht om erover
te vertellen. Het is mijn eer om dat te mogen
doen.”
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Ernst Verduin was vijftien toen hij met zijn
ouders en zus werd opgepakt en in Kamp
Vught terechtkwam. Daar vertelde een SS’er
na een bonte avond in een van de barakken
onomwonden over de procedure bijaankomst
in Auschwitz. Slechts diegenen die oud en
sterk genoeg waren om te werken, konden
onmiddellijke vergassing ontlopen. Het ging
precies zo. Ernst belandt in de rij naar de
gaskamer. Op brutale wijze weet hij zich in
de rij met dwangarbeiders te manoeuvreren.
Hij komt terecht in Auschwitz I1I Monowitz,
waar hij te werk wordt gesteld als tuinman
en bouwvakker.

Inzijn bungalowin Ochten, een dorpje aan
de Waal, vertelt Verduin over zijn avonturen
in de kampen, als ware het een spannend
jongensboek. Op geen enkele manier voldoet
de jonge Ernst aan het clichébeeld van het
weerloze slachtoffer. Hij tartte SS'ers, hijloog
en hij stal. Bij de kampbewakers stond hij te
boek als ‘die brutale Hollander".

‘Wat hij indertijd
gedaan heeft

1s wellicht
onmenselijk,
maar moeten wij
ons tot hetzelfde
niveau verlagen?”’

In Duitsland staat de hoogbejaarde oud-SS’er
Oskar Groning terecht. Hij wordt ‘de boekhouder
van Auschwitz’ genoemd. Wat vindt u van die
rechtszaak?

»Natuurlijk heeft deze man geweten wat
er gaande was, maar dat wisten wij in Ne-
derland net zo goed. Die kennis kan je een
SS’er toch moeilijk verwijten. Heeft hij actief
meegewerkt? Ach, hij heeft het gestolen geld
geteld. Waarschijnlijk hebben Joden dat ook
moeten doen. Waren alle kampbewakers per
definitie fout? Ik vind dat een heel moeilijke
vraag.”

Als bewezen wordt dat deze man wel medeplichtig
is aan massamoord, welke straf vindt u dan ge-
rechtvaardigd?

»Als hij écht persoonlijk wat op zijn
kerfstok heeft, mag hij eventueel een straf

krijgen, maar ik vind niet dat hij de gevange-
nis in moet. lemand van 93 jaar opsluiten is
onmenselijk. Wat hij indertijd gedaan heeft
is wellicht onmenselijk, maar moeten wij
ons tot hetzelfde niveau verlagen? Je moet
toch proberen recht te doen en zo een oud
mannetje in de cel gooien, dat is onrecht.
Een huisarrest, daar zou ik wel mee kunnen
leven. Maar daar kan hij waarschijnlijk ook
mee leven.”

De Duitse justitie vindt dat hun leeftijd ze niet
ontslaat van de verplichting om verantwoording
af te leggen. De Nederlandse oorlogsverslaggever
Arnold Karskens pleit voor een klopjacht op de
laatst levende oorlogsmisdadigers.

»Moet je dat nu nog doen? Moet je het
verleden op die manier oprakelen? Ik denk
het niet. Misschien denk ik zo omdat ik niet
getroffen wil worden door de narigheid die
dan naar voren komt. Vermoedelijk doe
je er de meeste overlevenden meer kwaad
dan goed mee. Met dat soort persoonlijke
overwegingen moet je ook rekening hou-
den. Publiceer over wat er gebeurd is, ddt is
essentieel. In Duitsland brengen alle scho-
lieren ten minste één keer een bezoek aan
een concentratiekamp. Dat is daar verplicht.
In Zweden heeft de overheid een boek laten
drukken over de Holocaust en dat naar alle
huishoudens gestuurd. Dat soort initiatie-
ven zijn hier ook mogelijk.”

Vindt u dat het Holocaustonderwijs tekortschiet?
,ET zijn steeds meer scholen die geen gast-
sprekers meer durven uit te nodigen. Tijdens
zo'nlesaan een klas in Eindhoven begon een
leerling over de situatie in Israél. Ik ben daar
niet op ingegaan, want het doet niet ter zake.
Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers heeft
daarover een klacht ingediend bij de school.
Die heeft daar niets mee gedaan. Nooit meer
iets van gehoord. Dan is zo’n school zo fout.”

De redenering is: Joden onderdrukken de Palestij-
nen. Na de Sjoa zouden ze beter moeten weten.

+Wie zouden beter moeten weten? De
Palestijnen zouden beter moeten weten! Als
men beweert dat Israél zich heiliger dan hei-
lig zou moeten gedragen, dan zeg ik: Israél
gedraagt zich heiliger dan heilig. Voordat
ze raketinstallaties uitschakelen die vanuit
scholen Israélische steden bombarderen,
worden die scholen gewaarschuwd. Helaas
gebruikt Hamas die kinderen als dekmantel.
Maar wie ben ik om daarover te oordelen. Ik
woon hier en niet in Israél. Ik zal je wel iets
anders vertellen.
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Een zekere zomerdag in Monowitz was ik
eens bezig met de reparatie van een beerput.
Toen ik mijn hoofd uit de put stak, zag ik een
optocht van mensen in lange witte jurken,
sommigen met doeken om hun hoofd, an-
deren met gouden sandalen aan hun voeten,
Hun handen waren behangen met goud en
diamanten. Ik dacht eerst aan vrouwen, maar
zag toen dat het wel degelijk mannen waren.
Daar wilde ik het mijne van weten. Ik liep
ernaartoe, maar werd staande gehouden door
een mij onbekende SS’er, die deze mensen
blijkbaar begeleidde. Ik zei: “Wat hebben we
vanavond voor theater?” Het bleek de groot-
moefti van Jeruzalem, die kwam kijken hoe
de gaskamers werkten. Want zoiets wilde hij
na de oorlog ook wel in Jeruzalem.

Ik ben vanwege deze getuigenis vaak
uitgemaakt voor fantast en leugenaar, maar
inmiddels zijn er documenten die zowel de
komst van de grootmoefti naar Auschwitz
als zijn beweegredenen aantonen. Dus wat
kan je van de Palestijnen verwachten, als je
weet dat Arafat en Abbas afstammelingen
zijn van deze grootmoefti?”

Vlak voordat Auschwitz bevrijd werd in
januari 1945, werd Ernst Verduin het kamp
uitgejaagd en volgde een helse wandeling van
zeventigkilometer naar Gleiwitz. Daar restte
de keuze: verder met de dodenmars of per
trein naar concentratiekamp Buchenwald.
Verduin koos Buchenwald. Veel reisgenoten
vonden daar alsnog de dood. Listig maakte
Verduin gebruik van het feit dat hij niet be-
sneden was en deed zich voor als niet-Jood.
Zijn broek werd naar beneden getrokken en
hoewel de SSers wisten dat hij loog, kwam
hij terecht in een barak met politieke gevan-
genen en gijzelaars. Drie dagen later werd het
kamp bevrijd door de Amerikanen. Terug in

22 | NI 28

‘Een psychiater

zel dat ik niet te
diep moest graven,
omdat ik anders
In een gesticht

zou belanden’

Nederland hoort Verduin dat zijn moeder de
oorlog dankzij een uitwisselingsproject van
Philips in Zweden heeft overleefd. Zijn vader
en zuster komen niet terug.

Hebben twee minuten stilte op 4 mei nog betekenis
voor iemand die dagelijks herinnert?

»Tijdens die twee minuten laat ik in ge-
dachten de foto’s passeren van mijn vader
die verdwenen is, van mijn zuster die ze bij
wijze van experiment hebben besmet met
tyfus, van mijn grootouders die vergast zijn
en van al die andere familieleden die zijn
vermoord. Nee, na al die jaren raak ik niet
meer geémotioneerd. Diep van binnen raakt
het me, maar ik probeer er afstandelijk naar
te kijken. Misschien wat te afstandelijk, maar
ik kan niet anders. Ik heb er weleens met een
psychiater over gesproken. Die zei dat ik niet
te diep moest graven, omdat ik anders in een
gesticht zou belanden.

Ik wilanderen laten delen in wat ik beleefd
heb en probeer ze een idee te geven van wat
ik gevoeld heb. Tegelijkertijd druk ik juist
mijn eigen gevoelens weg. Die paradoxale
combinatie is mijn modus van overleving
geworden.” M

¥ h Ram:
lamarah Benima

Integratie

rankrijk voert de vrijwillige dienstplicht in. Het

klinkt een beetje als een tegenstrijdigheid:

vrijwillig en plicht, maar dat is het niet. Vijfdui-
zend werkloze jongeren krijgen de kans om via de
strijdkrachten hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Dat is niet veel op die honderdduizenden
die er in Frankrijk zijn, maar het tenminste iets. Er
is trouwens ervaring mee opgedaan in de voorma-
lige kolonién en daar werkt het. Nederland zou dit
Franse voorbeeld moeten volgen. Sterker nog, wat
mij betreft wordt de dienstplicht weer ingevoerd,
en dan zonder wat vroeger heette Ss: afgekeurd
wegens psychische stoornissen. Met de dienstplicht
zouden een paar vliegen tegelijk kunnen worden
doodgeslagen. De jongeren zonder een baan kan
een werkethos worden bijgebracht. De moslimse
heethoofden onder hen geeft het een redelijk span-
nend alternatief voor meevechten met of tegen IS.

Bij het bericht over de Franse vrijwillige dienst-
plicht moest ik onmiddellijk aan Israél denken. Daar
worden de strijdkrachten al sinds de oprichting van
de staat gebruikt om immigranten te integreren.
Net als daar zou de taalachterstand bij de jongeren
kunnen worden aangepakt. Om maar te zwijgen van
antisemitisme, homofobie en vrouwenhaat. Ook dat
zou bij een jaar of twee dienstplicht onder de loep
genomen kunnen worden.

Dat er ook een gevaar aan zit, is duidelijk. Politieke
heethoofden die politieke heethoofden willen blij-
ven, zouden ervaring op kunnen doen met wapens
en vechttechnieken. Maar laten we wel wezen, dat
kunnen ze nu ook al. In Frankrijk experimenteren
ze met vijfduizend jongeren, in Nederland zou men
kunnen beginnen met de duizend problematische
Amsterdamse jongeren die men met man en macht
op het rechte spoor probeert te krijgen. Het lijkt me
goed om in deze tijd van herdenkingen, waarbij het
over de strijd voor de vrijheid en de strijd tegen discri-
minatie gaat, eens na te denken hoe we onze jonge-
ren (ja, onze jongeren, want ze zijn Nederlander), een
route kunnen bieden naar de vrijheid. De vrijheid van
zelfrespect, van zelf je brood kunnen verdienen, van
goed de taal spreken van het land waar je bent gebo-
ren, zodat je je niet hoeft te schamen. Een vrijheid die
via discipline gaat, zoals elke vrijheid met discipline
wordt verworven.
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